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İÇİNDEKİLER 


SUNUŞ 


Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma 
Dairesi Başkanlığı milli değerlerimizin önemli bir 
dalını meydana getiren halk şairlerimizin söyle- 
miş ya da yazmış oldukları şiirleri kitaplar halin- 
de yayımlayarak milletimizin istifadesine sun- 
mak, bu şiirleri gelecek nesillere aktarmak, halk 
şiiri geleneğinin devamına yardımcı olmak ama- 
cıyla 1987 yılı içerisinde "Halk Şairleri Arası Eser 
Yarışması " düzenlemişti. 

Yarışmada derece ve ödül alan altı eser 1988 
ve 1989 yıllarında yayımlandı. Bunların dışında 
"Değerlendirme Kurulu"nun yayımlanmasında 
yarar gördüğü on eser daha vardı. Elinizdeki kitap 
bunlardan biridir. 

Bu kitaptaki şiirler, hece sayılarına göre 
gruplandırılarak dizilmiştir. Şiirlerde halk şairle- 
rimizin kullandıkları ağız özellikleri mümkün ol- 
duğunca korunmuş, kitabın sonuna bir de şiir in- 
deksi eklenmiştir. 

Eserlerin ülkemizin birlik ve kardeşlik duy- 
gularını geliştirmesini, araştırmacılara faydalı 
olmasını dileriz. 


Halk Kültürünü Araştırma 
Dairesi Başkanlığı 


A. 8 HECELİLER 
1 
BAKTIKÇA 


Nazlım zülfün hoşa gelir 
Tele baktıkça baktıkça 
Can bülbülü coşa gelir 
Güle baktıkça baktıkça 


Sevgi sevenler şiarı 
Çile hasret bütün varı 
Güzelleşir gözde yâri 
Hele baktıkça baktıkça 


Yüreğime döker közler 
O sürmeli mühür gözler 
Sevdiğinden nâme gözler 
Yola baktıkça baktıkça 


Çok güzel aklım şaşırır 
Beni dertlere düşürür 

Kaş atar sabrım taşırır 
Kul'a baktıkça baktıkça 


2 
SEHERLERDE 


Dostum dostum seni seni 
Bekliyorum seherlerde 
N'olur kabul eyle beni 
Bekliyorum seherlerde 


Kulum dersen yeter bir kez 
Bu muradı ister herkes 
Yaralarım oldu göz göz 
Bekliyorum seherlerde 


Gönül seni unutmuyor 
Gözlerim uyku tutmuyor 
Dest dostunu bunaltmıyor 
Bekliyorum seherlerde 


Cihan dolsa gülle gonca 
Kıymeti yok sensiz bence 
Aşkın ciğerimde pençe 
Bekliyorum seherlerde 


Kul Gâzi'yim yaşlar döküp 
Seherlerde boyun büküp 
Gönül lâmbasını yakıp 
Bekliyorum seherlerde. | 


3 
MUSTAFA KEMAL DESTANI 


Binsekizyüz seksen birde 
Türk'ün büyük kumandanı 
Doğdu Selânik şehrinde 
Türk'ün büyük kumandanı 


İptidâi rüştiyeyi 

İdadiyi harbiyeyi 

Okudu aldı rütbeyi 
Türk'ün büyük kumandanı 


Düşman işgal hevesinde 

O Erzurum Sivas'ında 
Yetişti yurda yasında 
Türk'ün büyük kumandanı 


Rahatlık ona nerede 
Yattı dağ tepe derede 
Karar aldı Kongre'de 
Türk'ün büyük kumandanı 


O demişti vatan sathı 
Bütün müdafaa hattı 
Vahameti hep anlattı 
Türk'ün büyük kumandanı 


Tırabulus Çanakkale 
Sakarya'da aldı ele 

Saldı düşmana velvele 
Türk'ün büyük kumandanı 


Türk'ün makus talihini 
Dedi yendik daha yeni 
Unutmaz milletim bunu 
Türk'ün büyük kumandanı 


-Dumlupmar şanlar verdi 
Başkumandan meydan harbi 
İndirdi Yunan'a darbı 
Türk'ün büyük kumandanı 


Lozan'da yumruk attırdı 
Düşmanlara diz çöktürdü 
Teslim bayrağı çektirdi 
Türk'ün büyük kumandanı 


Kükredi yırttı ağını 
Selâmlattı bayrağını 
Vermedi Türk toprağını 
Türk'ün büyük kumandanı 


Barış yaptı dirlik etti 
Sükün etti birlik etti 
Millete önderlik etti 
Türk'ün büyük kumandanı 


O evrensel görüşlüydü 
Kesin karar verişliydi 

İçte dışta barışlıydı 
Türk'ün büyük kumandanı 


Baş tacımız Cumhuriyet 
İlân olundu hürriyet 
Tiynetinde iyi niyet 
Türk'ün büyük kumandanı 


Kalktı halife hilâfet 
Düzeldi kılık kıyafet 

Her yönüyle oldu afet 
Türk'ün büyük kumandanı 
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Devrim yaptı kanun kurdu 
Lâikliğe karar verdi 
“Oğün çalış güven" derdi 
Türk'ün büyük kumandanı 


Alfabeyi o öğretti 

Eskileri hep refetti 

Nöbeti bize devretti 
Türk'ün büyük kumandanı 


İnkılâbı çoktur onun 

Biri de medeni kanun 

Göz nuruydu ulusunun 
Türk'ün büyük kumandanı 


Milletin derdini gördü 
Çiftçi oldu tarla sürdü 
Ağaç dikti emek verdi 
Türk'ün büyük kumandanı 


Hatırası unutulmaz 

Sözler ile anlatılmaz 
Basiretli uyutulmaz 
Türk'ün büyük kumandanı 


Türk ufkunun can güneşi 
Tarihlerde yoktur eşi 

Nur içinde yatsın nâşı 
Türk'ün büyük kumandanı 


Sevgin Gazi neferinde 
Büyüklüğün eserinde 
Uyu rahatça yerinde 


Türk'ün büyük kumandanı 


4 
ÇİÇEĞİM SİVAS'A GELDİ 


Sebep olan murat alsın 
Çiceğim Sivas'a geldi 
Hak katında yüzü gülsün 
Çiçeğim Sivas'a geldi 


Muradım verdi Yaradan 
Hasretlik kalktı aradan. 
Göç edecektim buradan 
Çiçeğim Sivas'a geldi 


Can yoktur ceset yerinde 
Ruhum daim Suşehri'nde 
Dümensizdim aşk bahrinde 
Çiçeğim Sivas'a geldi 


Korkuyordum ki çıldıram 
Kime hâlimi bildirem 
Yoksulları hep güldürem 
Çiçeğim Sivas'a geldi 


Hor görmeyin siz bu hâli 
Almayın âşık vebali 
Nur olsun getiren vali 
Çiçeğim Sivas'a geldi 


Canımsın Milli Eğitim 
Methin edemez beyitim 
Şükür kesildi ağıtım 
Çiçeğim Sivas'a geldi 


Kul Gâzi'm der ki kuluyum 
Hem yeşili hem alıyım 

O yâr çiçek ben dalıyım 
Çiçeğim Sivas'a geldi 


5 
ÇAĞIRSANA 


Ne ağlarsın garip âşık 
Çağırsana efendimi 
Can gözüne gelsin ışık 
Çağırsana efendimi 


Bu gözlerle göremezsin 
İzlerini süremezsin 
Menziline eremezsin 
Çağırsana efendimi 


Koymazlar kimseyi darda 
Âşıkları yanmaz narda 
Kul duramaz bir kararda 
Çağırsana efendimi 


Anlayan anladı onu 
Sen ben değil onda konu 
Kabul eder cümle canı 
Çağırsana efendimi 


Renk renk açmış çiçeklerle 
Bütün kurt kuş böceklerle 
Hakk'a giden gerçeklerle 
Çağırsana efendimi 


Seherlerde ol uyanık 
Uyku tutmaz bağrı yanık 
Kötülüğe olma tanık 

, Çağırsana efendimi 


Yeter ki getir yâdına 
Hiç gizlilik yok zatına 
Gazi'm sen de imdadına 
Çağırsana efendimi 


13 


6 
ÖĞRETMENİM 


Köyümün ışığı yolu 
Yurdumun yeşili alı 
Mesleklerin üstün dalı 
Baş tutalım öğretmeni 


İlim öğren öğretmenden 
Huzur bulur ruhla beden 
İnsanlığı insan eden 
Koş tutalım öğretmeni 


Tut sözünü kalma yaya 
Hülkgneder koca dünyaya 
Hem güneşe hem de aya 
Eş tutalım öğretmeni 


Arayalım haklarını 
Azlarını çoklarını 
Giderelim yoklarını 
Hoş tutalım öğretmeni 


Kul Gazi'm der olmaz talan 
Önderi öğretmen olan 
Kopar ise fitne yalan 

Dış tutalım öğretmeni 


7 
GEL MÜRŞİD-İ KÂMİLE GEL 


Muradın isteyen gardaş 
Gel mürşid-i kâmile gel 
Peygambere olun sırdaş 
Gel mürşid-i kâmile gel 


Her müşküle çözüm bulur 
Onsuz gönül hüzün bulur 
Bütün işin düzen bulur 
Gel mürşid-i kâmile gel 


Arınıyor ona giden 
Gağyrıları hep terk eden 
Elinde iken iraden 
Gel mürşid-i kâmile gel 


Deme yok bu zamanede 
İblis vardır bahanede 
Yeter ki kâlp iman ede 
Gel mürşid-i kâmile gel 


Anlatamaz Gâzi dille, 
Ne goncayla ne de gülle 
Hakk'a erem dersen illâ 
Gel mürşid-i kâmile gel 


8 
GÖRDÜM 


Yüreğimde var Sızısı 
Sevdiğim maralı gördüm 
Kara yazılmış yazısı 
Gönlünü yaralı gördüm 


Ezber ettim ebyadını 
Onda duydum feryadını 
Verir bir gün muradını 

Ol Hakk'tan çareli gördüm 


Yollarına feda serim 

Herşeyimi terk ederim 
İsterse hemen giderim 
Zamanı sıralı gördüm 


Zindan ettin her senemi 
Çal yarama gel sen emi 
Namazımı kıl sen emi 
Ömrümü karalı gördüm 


Kul Gâzi'm ümit kesilmez 
Dosttan gelene küsülmez 
Uğrunda kimler asılmaz 

Aşkta bu kuralı gördüm 


9 
BEYLER İZİNİMİ VERİN 


Sene bin dokuz yüz yetmiş 
Beyler izinimi verin 

Kul sıraya hürmet etmiş 
Beyler izinimi verin 


Dağ başında hep yaşantım 
Ciğer kebap edip yandım 
Çalışmaktan çok usandım 
Beyler izinimi verin 


Dertli olan derdin döker 
Haksızlık boynumu büker 
Yorulursam dönmez teker 
Beyler izinimi verin 


Müracatım ta Hanlı'da 
İnsaf olur her canlıda 

Vekilse boş İhsanlı'da 

Beyler izinimi verin 


Dört müfettiş geçti başa 
Kalmadılar buna şaşa 
Kanuni hak gitmez boşa 
Beyler izinimi verin 


Dilekçeler verdim size 
Kulak verin siz bu söze 
Yoksa giderim Akyüz'e 
Beyler izinimi verin 


Bura şanlı Topulyurdu 
Mahrumiyet belim kırdı 
Mağdur etmen Gâzi Kurt'u 
Beyler izinimi verin 
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10 
CİNASLI DEYİŞ 


Dedi bana sen emmisin 

Hoş geçecek senem misin 
Ben de dedim söyle dilber 
Her yarama sen em misin 


Öyle aşkı var ki bende 
Coşkun gönlüm sığmaz bende 
Sönmez yürekteki ateş 
Olamadım yâre bende 


Gerdanında bir beni var 
Kimsesi yok bir beni var 
Yenilmiyor kırılmıyor 
Bir gururu bir beni var 


Hiçbir zaman vermedi yüz 
Derdim oldu bir iken yüz 
Dost insafa gelsin diye 

Ol şahıma tutmuşum yüz 


Yine dedi sen ne dersin 
Verilmeden çek git dersin 
Dedim ki ben Kul Gâzi'yim 
İzin ver de gülün dersin 


11 
HOR GÖRMEYİN 


Kul kendini enginlere 
Salmış diye hor görmeyin 
Gönlümüzü bir sevdadır 
Almış diye hor görmeyin 


Belirmesin yeter canda 
Hayır koymaz o insanda 
Benzi sarı gözler kanda 
Kalmış diye hor görmeyin 


Olmazsa muradı hasıl 

En zoru da budur asıl 
Derbeder görüp bu nasıl 
Halmış diye hor görmeyin 


Mevlâ'm bâri bir iş ede 
Karanlığın güneş ede 
Dertlerine bir köşede 
Dalmış diye hor görmeyin 


Uğrayalı aşk emrazı 

İflâh olmadı Kul Gâzi 
Kırk beşinden sonra sazı 
Çalmış diye hor görmeyin 


19 


12 
SİVAS 


Tarihlerde şanı vardır 
Yurdumun sağ kolu Sivas 
Cumhuriyetin temeli 
Hürriyetin yolu Sivas 


Ata'sına kucak açtı 

Eli silâh tutan koştu 
İstiklâl için savaştı 
Vatanperver dolu Sivas 


Bozulmaz birliği vardır 
İnsanları sadık yârdır 
Güzeli çok bir diyardır 
Gönüllerin gülü Sivas 


Mürüvwvet kaynağı bura. 
Garipler sığnağı bura 
Aşıklar oymağı bura 
Muhabbetin dili Sivas 


Tuzla köyünün tuzları 
Ekizce'nin karpuzları 
Şarkışla'nın tüm kızları 
Dokur kilim halı Sivas 


Mamure eski mazisi 
Demirdir hep arazisi 
Hele Divriği yazısı 
Cevherlerin bolu Sivas 


Meşhur Çepni'nin bağları 
Altunyayla buğdayları 
Baharda Tecer dağları 
Açar yeşil alı Sivas 


Var Balıklı kaplıcası 
Maden suyu ılıcası 
Çermikleri can hocası 
Hekimlerin eli Sivas 


Hakikatı görenleri 
Varlığını verenleri 
Gazi'm çoktur erenleri 
Yetiştirmiş veli Sivas 
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3 
GARDAŞ 


Hâlden bilmezler elinden 
Hep dar oldu yerim gardaş 
Âşık anlar aşk dilinden 
Bir alevli korum gardaş 


Hangi âşık yârin övmez 
Uğrunda bağrını dövmez 
Sanma o yâr beni sevmez 
Gönül ehli sarım gardaş 


Daha çiçeğim solmadı 
Oda muradın almadı 
Kimseye malum olmadı 
Şu bizdeki durum gardaş 


Zay olursa emeklerim 
Derdime dertler eklerim 
Mevlâ'dan medet beklerim 
Gitsin baştan danm gardaş 


Kırıldı Gâzi'nin şevki 
Gözümde yok makam mevki 
Onsuz haram dünya zevki 
Dağ taş olsa barım gardaş 


14 
KURTULUŞTUR İSLÂMİYET 


Koymaz seni bir an darda 
Kurtuluştur İslâmiyet 
Hakk'a vuslat vardır burda 
Kurtuluştur İslâmiyet 


Yoktur semavi dinlerde 
Bunun kadar derman derde 
Mülkiyet tanır her ferde 
Kurtuluştur İslâmiyet 


Hayat bahşeder canlara 
Saygı duyar vicdanlara 
Sevk eylemez isyanlara 
Kurtuluştur İslâmiyet 


Gurur kibir yok özünde 
Sevgi şefkat var yüzünde 
Yürür hakikat izinde 
Kurtuluştur İslâmiyet 


Yekünu sosyal adalet 

Yaşamaz onda cehalet 
İnancında yok delâlet 
Kurtuluştur İslâmiyet 


Muhammed'in hitabını 
Sünnetini âdâbını 
Tetkik eyle kitabını 
Kurtuluştur İslâmiyet 


Şükür Gâzi ümmetidir ' 
Söyleten pir himmetidir 
Doğru yolun zimmetidir 
Kurtuluştur İslâmiyet 


23 


24 


15 
DUYDUN MU 


Hasretinden yana yana 
Gül benzim uçtu duydun mu 
Benzemez hiçbir insana 
Kendinden geçti duydun mu 


Uğrar ise bu aşk kime 
Alır aklın eder seme 
Olur olmaz her âdeme 
Derdini açtı duydun mu 


Yollarımı sardı diken 
İşte budur belim büken 
Mahsulümü yeşil iken 
Zalimler biçti duydun mu 


Sevdiceğim kalbim yara 
Ancak senden olur çare 
Bu ümitle vara vara 
Gözyaşı saçtı duydun mu 


Kul Gâzi'yim özüm tutmaz 
Senden başka gözüm tutmaz 
Gönül gayrı sözüm tutmaz 
Dağlara kaçtı duydun mu 


16 
ŞANLI ÜNİVERSİTEMİZ 


İlim irfan yuvasıdır 
Şanlı üniversitemiz 
Gerçeklerin davasıdır 
Şanlı üniversitemiz 


Öğretirler yüceleri 
Saygıdeğer hocaları 
Aydınlatır geceleri 
Şanlı üniversitemiz 


Gönüllere ışık tutar 
Cehalete tırpan atar 
Bağrında kâinat yatar 
Şanlı üniversitemiz 


Olgunlaşır sende kişi 
Takdire şayandır işi 
Gençliğimin temel taşı 
Şanlı üniversitemiz 


Kul Gâzi'm der ki hürriyet 
Senden doğdu medeniyet 
Adın büyük cumhuriyet 
Şenlı üniversitemiz 


B.11 HECELİLER 


1 
ORMAN 


Her sanatta vardır eli parmağı 
Yılmadan çalışsın kollar ormanda 
Yurdumun geçimi gelir kaynağı 
Burcu burcu kokar dallar ormanda 


Ormanın kıymetin bilin ahbaplar 
Ondan olur kalem kâğıt kitaplar 
Hikmetini saysak bitmez hesaplar 
Anlar kovanlar ballar ormanda 


Çıra odun ocağında tutuşur 
İhtiyacın temin eder yetişir 

Cıvıl cıvıl türlü kuşlar ötüşür 
Akıl fikir sazmaz diller ormanda 


Orman bizim hayatımız suyumuz 
Onu korumuştur yüce soyumuz 
Şenlenir mi onsuz şehir köyümüz 
Her çareye giden yollar ormanda 


Yaş kesen baş keser demiş atalar 
Felakettir Gâzi'm ufak hatalar 
Vatandaşlar bu sözleri tutalar 
Solmasın çiçekler güller ormanda 


2 
BAĞIŞLA 


Yüce divanında tek tutar dalım 
Mevlâ'm imanımı bağışla bana 
Sana yüzüm kara perişan hâlim 
Mevlâ'm imanımı bağışla bana 


Havai hevese koştum yoruldum 
Nefse uydum can evimden vuruldum 
Rahmetin bol af kapına sarıldım 
Mevlâ'm imanımı bağışla bana 


Gündüz gafletinen gece uykuynan 
Kul varamaz sana böyle huyuynan 
Arındır gönlümü rahmet suyuynan 
Mevlâ'm imanımı bağışla bana 
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3 
YÜCE MUHAMMED 


Âlem-i manâda öptüm elini 
Senin âşığınım yüce Muhammed 
Aç kapını bana gönül yolunu 
Senin âşığınım yüce Muhammed 


Merhamet kıl ümmetinden ayırma 
Ol mahşerde günahımı duyurma 
Yalvannm n'olur sıtkın sıyırma 
Senin âşığınım yüce Muhammed 


Gözümde cemâlin kulakta sesin 
İçimi doldurdu aşkı hevesin 
Razı ol da Gâzi sana yönelsin 
Senin âşığınım yüce Muhammed 


4 
GİDE GİDE 


Tutuşturdu kalbim sevda ateşi 
Üzüyor bağnmı yâr gide gide 
Rakseder hayâlin ruhum üstünde 
Keser ömrüm ah u zâr gide gide 


Ah ettikçe ciğerlerim görünür 
Nalân gönlüm kaderine yerinir 
Kerem gibi diyar diyar sürünür 
Hasretin içime kor gide gide 


Rastgele değildir inan bu sevda 

Kul Gâzi'm vennezse muradım Mevlâ 
Zindan oldu bana aydınlık dünya 
Efendim başıma dar gide gide 


29 


5 
HEMŞİRE 


Hazarda seferde bizim iledir 
Dertlere uzanan eldir hemşire 
Tıpta büyük yeri vardır onların 
Kökü doktor ise daldır hemşire 


Girer koğuşlara güler yüz ile 
Fetheder kalpleri bir hoş söz ile 
Beyaz kepleriyle halis öz ile 
Müşfik bakış tatlı dildir hemşire 


Hastasıyla hemdert olur bitişir 
Ana şefkati var yanar tutuşur 
Ağlayana inleyene yetişir 

Şifa bülbülüdür güldür hemşire 


Yoksula düşküne arkadaş olur 
Ayrılmaz daima başında kalır 
Garibanlar bundan teselli bulur 
Gönüllere giden yoldur hemşire 


Yardım görmez yalnız onlardan âdem 
Canlılar da ona umuru âlem 

Kâinatta eşi hasılı kelâm 

Kul Gâzi'm bulunmaz kuldur hemşire 


6 
DÖRT EYLÜL 


Milli Mücadele şanlı Dört Eylül 
Bindokuzyüz on dokuzda hız verdi 
Ölmek için vatanımın uğrunda 
Sivaslım'ın her birisi söz verdi 


Dağılmıştı yenilmeyen ordumuz 
Pay olmuştu düşmanlarca yurduinuz 
Anında yetişti gördü derdimiz 

Atam bize yol gösterdi iz verdi 


İşte bu dönemde meydana çıktı 
Düşman kal'asın başına yıktı 

Yer yerden oynadı şimşekler çaktı 
Milletime bahar verdi yaz verdi 


Kor mu milletini hiç yasta Atam 
Kurdu Cumhuriyet Sivas'ta Atam 
Diyorlardı Türk'e bir hasta adam 
Bu sözlerin cevabını tez verdi 


Demir leblebidir Türkler yenilmez 
Bu millete korkak namert denilmez 
Türkiye'mde yabancılar anılmaz 
Milli hissim alevlendi köz verdi 


Daha nice Dört Eylül'ler kurulur 
Yan bakanlar ciğerinden vurulur 
Kul çalış vatana Atan darılır 
Şehit verdi kan akıttı öz verdi 
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7 
HAPİSHANE DESTANI 


Bindokuzyüz seksen yirmibir kasını 
Göründü zindanın bize yolları 
İnsanın sevdiği olursa hasım 

Solar çiçekleri gonca gülleri 


Baş gardiyan ile geldiler tümü 

İlk girişte aradılar üstümü 
Yusuf'un evine serdim postumu 
Burda gördüm çok perişan hâlleri 


Dolandırdı başım bir basık hava 
Sordular mahkumlar ne imiş dava 
Gardaş geçmiş olsun Hak kolay sava 
Deyip de duaya kalktı elleri 


Rutubetli koridorlar küf kokar 
Duvarlara hep yazılmış af kokar 
Ranzaların altı üstü raf kokar 
Zehir tadar şekerleri balları 


Her kâhya da koğuşunu toparlar 
Saat onyedide sayım yaparlar 
Kilitleyip alacayı kaparlar 
Bıçak açmaz ağızları dilleri 


Koğuştan koğuşa konuk giderler 
Bir an için unutulur kederler 
Ağam misafirin hoş gelmiş derler 
Sigaraya çaya döner kolları 


Volta vurulurken volta kesilmez 
Yeni tevkif edilmişse küsülmez 
Alaca önünde sakın gezilmez 
Sonra derler ne düşünür felleri 


Yüzler kızartıcı suçu sevmezler 
Uslu uslu duranları dövmezler 


Düşen pişman yaptıkların övmezler 


Başlarından aşmış galmagalları 


Yüreklerde türlü türlü acı var 
İçlerinde âşık hoca hacı var 
Buranın da kirası var bacı var 
Sanmayın ki vergisizdir yılları 


Kimi boncuk örer kimisi halı 
Koğuşcu hamamcı buluyor yolu 
Fakirlerin yoktur tutacak dalı 
Çoğunun da akar gizli selleri 


Gidin görün burda eylemeyin lâf 
Cümlesi devletten bekliyorlar af 
Der Gâzi'm bazısı altın gibi saf 
Böyle gördü böyle çaldı telleri 
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8 
GİTTİ 


Dinleyin hâlimi anlatanı size 
Sevda yüreğime sızdı da gitti 
Sevdiğimle bu gün geldim göz göze 
Dudak büktü şöyle süzdü de gitti 


Silinmez hatıra ruhumda el'an 
Hayâli gözümden gitmiyor biran 
Şen göründüm ama ağladım heran 
Gizli dert içimi ezdi de gitti 


Kul Gâzi'yim çarelerim kalmadı 
Şu dünyada bir muradım olmadı 
Neyledimse o yâr beni almadı 
Üstelik gönlümü üzdü de gitti 


9 
ÂŞIKNAME 


Aşkın ervahıii: Hak böyle yazmış 
Kime uğradıysa dellendi gitti 
Muhabbetin kazanında pişenin 
Gönül kovanları ballandı gitti 


Veysel Karani'dir bizim pirimiz 
Makam -ı Mahmut'tur orda yerimiz 
Mevlâna Sultan'dır kutb-ı erimiz 
Alem-i manâda belendi gitti 


Yandı gönlüm yandı ah ah diyerek 
Yandıkça daha da yak yak diyerek 
Gariban Yunus'um Hak Hak diyerek 
Aktı göz yaşları sellendi gitti 


Çoğunun muradı kaldı mahşere 
Yalnız Aşık Garip kavuştu yâre 
Ene'l Hak sımından çekildi dâra 
Hallâc-ı Mansur da sallandı gitti 
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Bedehşan'lı Sümmani 'nin perisi 
Dedi bana haram ondan gerisi 
Yüzülmüştür Nesimi'nin derisi 
Aşkın hançeriyle allandı gitti 


Bacısı Şirin'e etti garazı 

Şirin öldü dedi Ferhat'a cazı 
Bu acı haberle kavruldu özü 
Külüngü başına kullandı gitti 


Serdari Baba'yı tutarım başta 
Çok ağladı Kerem çok kaldı kışta 
Bir de yandı diri diri ataşta 
Aslı'nın yüzünden küllendi gitti 


Eşrefoğlu Rumi aşkın mağlubu 
Hacı Bayram Veli hem Şeyh Galib'i 
Emine'ye çok yalvardı Talibi 

O da bir kötüye fellendi gitti 


Hıfzı şehit oldu çok genç yaşında 
Şenlik esir düştü Rus savaşında 
Karac'oğlan güzelliğin peşinde 
Şan verdi cihana dillendi gitti 


İrşadi Kuddusi dosta erişen 
Kusuri Ruhsati büyük dervişan 
Kimse yoktur Mecnun gibi perişan 
Mecaz-ı Leylâ'dan çöllendi gitti 


Veysel Âşık tabiata toprağa 
Türlü çiçeklere dala yaprağa 
Meyletmedi ayrılığa sapmağa 
Ovası yaylası güllendi gitti 


Karasarlı Seyit Sefil Gülhani 
Nedimi Mihmani canların canı 
Mesleki Minhacı çok çekti gamı 
Mihneti de böyle yollandı gitti 


Aşkın kemalinde Seyrani de var 
Tokatlı Püryani Üryani de var 
Adanalı Halil Feymani de var 
Yeşerdi ağacı dallandı gitti 


Yetişir bizlere pirin hizmeti 
Feryadi üstada etsem hizmeti 
Can Sefil Selimi Âşık İsmeti 
Belcikli kırkında hallandı gitti 


Kul Gâzi'm der tanıyalım Süphan'ı 
Boşa yaratmadı bunca insanı 
Unutulmaz Emrah Mevlüt İhsani 
Mürşid-i kâmil'den ellendi gitti 
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10 
İY'CE BAK 


Nazar eyle şu âleme arkadaş 

Gel ayrımı birbirinden iy'ce bak 
Hakir görme insan oğlu hep gardaş 
Kul ayrı mı birbirinden iy'ce bak 


Allah birdir Resul haktır azizim 
Dört kitaba ister baktır azizim 

Senlik benlik asla yoktur azizim 
Kul ayrı mı birbirinden iy'ce bak 


Aslımız bir kara toprak bilesin 
Aynı kökten yarattı Hak bilesin 
Yaprak daldan olmaz uzak bilesin 
Dal ayrı mı birbirinden iy'ce bak 


Ahirete dünya pazar efendi 

Arif olan bunu sezer efendi 

Aynı okur aynı yazar efendi 

Dil ayrı mı birbirinden iy'ce bak 


Kaynaş Gâzi'm gir kolkola ayrılma 
Beraberlik birlik ola ayrılma 
Gidelim hep doğru yola ayrılma 
Yol ayrı mı birbirinden iy'ce bak 


11 
SARI ÇİÇEK 


Yıllardır aşkına kavruldum yandım 
Yetmez mi çektiğim zâr Sarı Çiçek 

Bu canımdan doydum bıktım usandım 
Gel de sen yaramı sar Sarı Çiçek 


Ben seni sevmiştim on dört yaşında 
Sen beni bıraktın gam ataşında 
Gönül yaylasında dağlar başında 
Korkarım üşütür kar Sarı Çiçek 


Ova yeşil yaylalar da al olsa 
Çayır çiçek bahçelerde dal olsa 
Her tarafta elvan elvan gül olsa 
Yine bu gönlümde var Sarı Çiçek 


Ben senin aşkından sarardım soldum 
Döktüm gözyaşımı saçımı yoldum 
Mahkemeye çıktım hapis de oldum 
Gördüm Mansur gibi dâr Sarı Çiçek 


Kul Gâzi'm ayırmaz Hak'tan özünü 
Âşık'olan çeker aşkın nazını 
Kara etme el içinde yüzümü 

Bilir herkes bizi yâr Sarı Çiçek 
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12 
NE GÜZEL 


Sevdiğimin namesini okudum 
Ezgili şiveli diller ne güzel 
Susamış bülbüller öter dalında 
Rengârenk goncalar güller ne güzel 


İncinir mi dostun bağına giren 
Nergisi lâleyi sümbülü deren 
Türlü çiçek açıp meyveler veren 
Ağaçtaki yeşil dallar ne güzel 


Muhabbetle mızrap tele değince 
Hüzün dalgalanır döner sevince 
Gönül kitabına Gâzi'm her gece 
Aşıkane yazan eller ne güzel 


13 
AĞLARIM 


Ağyara uğradı burada yolum 

Şâd olup da gülemedim ağlarım 
işık tutmaz felek garip haneme 
Kime n'ettim bilemedim ağlanm 


Şahların şâhına tutuldu gönül 
Ateş-i süzana atıldı gönül 

Hoyrat pazarında satıldı gönül 
Sevdasına yelemedim ağlarım 


Efendim içimde bu yara sızlar 
Nalân bülbül gibi mekân ı1ssızlar 
El attı bağrıma hep hayırsızlar 
Muradımı alamadım ağlarım 


İsterse saklansın demir tuzakta 
Şahinim peşinde olsa uzakta 
Takip ettim nice düğün tozakta 
Hiç bir yerde bulamadım ağlarım 


Der Kul Gâzi'm görebilsem eşimi 
Ölüm ne ki vermeyeyim başımı 
Yâr yâr diye çok akıttın yaşımı 
Bir gün olsun silemedim ağlanm 
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14 
ŞAŞARIM 


Bir güzel gördüm ki uzunca boylu 
Çok şirindi methetmeye şaşarım 
Eğri börk üstüne çelgisi bağlı 

Emretsin uğrunda dağlar aşarım 


Henüz daldan kopmuş taze muz gibi 
Süslenişi bahar gibi yaz gibi 

Gözü ciğerimi yaktı köz gibi 
Derman için kapısına koşarım 


Bakışları başka zülüfler sökük 
Büyülü saçları omuza dökük 
Çözüldükçe kokar kırlarda kekik 
Rüzgârında dalgalanır çoşanm 


Hasılh Kul Gâzi'm bulunmaz dengi 
Dünyaya bir gelmiş Zeliha sanki 
Hiç görmedim böylesini inan ki 
Tutuştu içerim kaynar taşanın 


15 
GELDİM 


Aziz hocalarım tutun elimden 
Sizlere derdimi sunmaya geldim 
Kaba saba sözlerimden dilimden 
Üniversitede yunmaya geldim 


Profesör Mehmet Kaya Bilgegil 

İlim irfan sahibidir böyle bil 

Âşık hemşehrinin derdine eğil 
Hocam sizden medet ummaya geldim 


Doçent Doktor Sakaoğlu Bey Saim 
Dünya ahret mesut olasın dainı 
Şiirimi tetkik eyleyin beyim 
Aşıklar dalına konmaya geldim 


Meşgul etmeyeyim fazla yazmadım 
Kul Gâzi'yim doğru yoldan azmadım 
Bir usta görmedim çırak gezmedim 
Siz üstadatlarımdan onmaya geldim 
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16 
EFENDİM 


Ancak sizden olur derdim çaresi 
Sevgili piranım canım efendim 
Diyar-ı gurbettir bunun burası 
Kurudu damarda kanım efendim 


Sizlere güvenip çıktım bu yola 
Böylece yapıştım ol yüce dala 
Mesut olmak için geldim Turhal'a 
Verin muradımı benim efendim 


Bahçivansız harap bu gönül bağı 
Nimet erişe de tüte ocağı 

Bana dönsün derim kuş oturağı 
Tutuştu içerim tenim efendim 


Yalvarır Kul Gâzi'm canlar hasına 
Düşmüşüm burada yâr havasına 
Bir âmin derseniz siz duasına 
Ulaşır Allah'a ünüm Efendim 


17 
ÇİÇEĞİM 


Bilsen öyleyim ki ruhum gidecek 
Neden seni saramadım Çiçeğim 
İşe bu dert beni harap edecek 
Gül goncanı deremedim Çiçeğim 


Beni sana erdirmedi engeller 
Aşkıma el attı yabancı eller 
Her görüşte seni tutuldu diller 
Arzuhâlim veremedim Çiçeğim 


Yoruldum peşinden hep koşa koşa 
Çok imrendim viranede baykuşa 
Kaybettim aklımı düştüm telaşa 
Bir sefanı süremedim Çiçeğim 


Hasretin yeşerip kuruttu gitti 
Gariplik özümü çürüttü gitti 
Ayrılık hükmünü yürüttü gitti 
Ahvalini soramadım Çiçeğim 


On ikide kervanına katıldım 

Kul Gâzi'yim kapısına satıldım 
Çocuk yaşta ben sevdaya tutuldum 
Bunu hayra yoramadım Çiçeğim 
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18 
SEVDİĞİM 


Ağlarım rüzgârlar kapım açtıkça 
İndi gözlerime perde sevdiğim 
Hele sen de uzaklara kaçtıkça 
Kaldı şen yüreğim darda sevdiğim 


Mümkün mü yaşamak dünyada sensiz 
Aşk yücedir buna ümidim sonsuz 
Sadık olan kişi olmaz güvensiz 
Vefasızlık haram merde sevdiğim 


Affedip Gâzi'yi bağrına bassan 
Zülfünün teline gönlümü assan 
Terk edemem seni başımı kessen 
Dolanırım sevdan serde sevdiğim 


19 
MİLLİ EĞİTİM YARDIM VAKFI'NA 


Cümle âlemlere gönül kalemi 
Çalarak bu vakfa yardım edelim 
Bütün yurdu çatısının altına 
Alarak bu vakfa yardım edelim 


Aydınlanır dünya yürür çığrında 
Çok güneşler doğar ilmin bağrında 
Coşku ile eğitimin uğrunda 
Dolarak bu vakfa yardım edelim 


Okullar öğretir ilmin başını 
Sabır kanaatla yürüt işini 
Yoksulun sakatın gözün yaşını 
Silerek bu vakfa yardım edelim 


Şifa dokur ilim her tezgahında 
Neş'e vardır bahçesinde bağında 
Geri kalmayalım feza çağında 
Yelerek bu vakfa yardım edelim 


Baş Öğretmen Atatürk'ün izinde 
En hakiki mürşid ilim sözünde 
Evrensel görüşlü doğru özünde 
Kalarak bu vakfa yardım edelim 


İnsanlığın canı Milli Eğitim 
Kul Gâzi'm der efelerim seyitim 
Dadaşlarım gardaşlarım yiğitim 
Gelerek bu vakfa yardım edelim 
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20 
GÜZELİM 


Bu aşlan cefası hoş gelir cana 
İsterim böylece sürsün güzelim 
İnsan kemal bulur yandıkça yana 
Hele bir yansın da görsün güzelim 


Harabe gönüller onacak bir gün 
Sanma ki ümitler donacak bir gün 
Bülbül goncasına konacak bir gün 
Mevlâm fırsatını versin güzelim 


Ağlamalar bitti gülme zamanı 
Kadir kıymetleri bilme zamanı 
Arayıp cananı bulma zamanı 
Daha gelmedi mi dersin güzelim 


Yoktur Kul Gâzi'de evlâd ü ıyal 
Dervişanlar gibi perişandır hâl 
Gerçek olacak mı düştüğü hayâl 
Erenler bağından sorsun güzelim 


“21 
SESLENİŞ 


Ne zaman yâr senden bir haber gelse 
Eğlenceme sevincime bak benim 
Saniyem efendim kalbimi bilse 
Sadığım aşkına özüm pak benim 


Ayrı düştüm senden büyüktür acım 
Felek yeşermeden söktü ağacım 

Gel canım sevdiğim sana muhtacım 
Anlayan çıkmadı kimsem yok benim 


Hasretinden Gâzi yâr bunca sene 
Nasıl geldi bilir misin bu güne 
Gizli dertlerimi sen açtın yine 
Bir de vurma yüreğime ok benim 


49 


22 
AFFET 


Sevgili efendim sana sığındım 
Yeşert ağacımı dalımı benim 
Senin gibi bir sultana sığındım 
Feyzinle aydınlat yolumu benim 


Takdir senin kapındaki gedâya 
Başımla hazırım sana fedâya 

El at dertlerime geldim devâya 
Nevbahara dönder çölümü benim 


Affet Kul Gâzi'yi döndü coşkuna 
Hazret-i Muhammed nesli aşkına 
.Efendim gel kurul gönül köşküne 
Muhabbetten kesme dilimi benim 


23 
İSTERİM 


Haberini aldım gelmem demişsin 
Bu sözü ağzından duymak isterim 
Şayet ikrarından döner gelirsen 
Başımın üstüne koymak isterim 


Bir kâmil yanında tanışacaksak 
Tüm dertlerimizi danışacaksak 
Yüz yüze gelip de konuşacaksak 
Dudakta bal dilde kaymak isterim 


Kara gözlüm Kul Gâzi'yi dilersen 
Şâdolurum göz yaşlarım silersen 
Geç de olsa bir gün gelirim dersen 
Gelecek günleri saymak isterim 
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24 
DURMADAN 


Kirpiklerin başlamadan akına 
Âşık imdadını gözler durmadan 
Hedef oldu kalbim gamzen okuna 
Ruhumun içinde sızlar durmadan 


Hasretin gönlümü saldı ataşa 
Canlar dayanır mı böyle savaşa 
Akıl makamından varılmaz aşka 
Dikenli yolları izler durmadan 


Aşkına kul oldum beni horlama 
Takatım kalmadı daha zorlama 
Eİ gibi Gâzi'yi sen azarlama 

Seven sevdiğini özler durmadan 


25 
TATİL ÖZLEMİ 


Nasıl koca tatil tez geldi geçti 
Edasına cilvesine doymadan 
Sevdiceğim çimenlerin üstüne 
Uzanıp kırlara saçın yaymadan 


Nazlı güller zülfün örmüş bağlara 
İnliyor bülbüller düşmüş ağlara 
Tarih atıp isim yazıp dağlara 
Ağaçlara nakış nakış oymadan 


Çiğdemler kekikler Gâzi'm misk kokar 
Neş'eli bir hayat süzülür akar 

Gençler birbirine türküler yakar 
Akşamların olduğunu duymadım 
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26 
BAKIŞLARIN 


Güzel gözlerine meftun olduğum 
Seni seviyorum der bakışların 
Sevdasına düşüp mecnun olduğun 
Bitirir içimi yer bakışların 


Gönlüm karar kılmaz görmesem biran 
Menekşe gözlerin aşka tercüman 
Gamzelerin olur derdime derman 
Tebessüm ettikçe kor bakışların 


Bendeki bu aşkın benzeri yoktur 
Eder isen ancak sen eden taktir 
Göz eğip bakışın zehirli oktur 
Öldürür Gâzi'yi yâr bakışların 


27 
BİRLEŞELİM 


İsterim ki şu dünyada daima 
Gerçekler konuşsun yalan olmasın 
Öyle sevelim ki birbirimizi 

Bu sevgiyi bizden çalan olmasın 


İnsanlık ufkunda gelin barışak 
Cahâleti yenmek için yarışak 
İlim irfan hedefine erişek 
Manevi sermaye talan olmasın 


Canla başla bu gayeyi güdelim 
Kutsal varlıklara hürmet edelim 
Birleşelim bir dirliğe gidelim 
Benliğimiz elden alan olmasın 


Düşkünü yoksulu bütün açları 
Korumak gerekir hep muhtaçları 
. Okşanmalı yetimlerin saçları 
Sevgisiz şefkatsiz kalan olmasın 


İyiye yeniye güzele doğru 

Gidenin yoluna çıkamaz eğri 

Kul Gâzi'm yanmasın kimsenin bağrı 
Başımızı derde salan olması 
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28 
DARILIR MISIN 


Seni candan sevdiğimi duyunca 
Uzaklara kaçıp darılır mısın 
Zarif endamınla boylu boyunca 
Âhını çekene sarılır mısın 


Ne kadar güzelsin yaktın ozanı 
Çaresiz bıraktın bozuk düzeni 
Olmuşsun sevdiğim aşkın kazanı 
Kaynaya kaynaya durulur musun 


Güzel gözleriniz şifa düşküne 
Ülfetin hazine Kul'un aşkına 
Zülâl dudaklarla büse köşküne 
Edalı cilveli kurulur musun 


Lüle lüle saçlarını ördürem . 

Süs bebeğim gel murada erdirem 
İster Gâzi'm senle hayat sürdürem 
Nazlım yolda kalır yorulur musun 


29 
GENÇLİK DESTANI 


Anlayın gençliğin duygularını 
Utanır söylemez dili gençliğin 
Yitirmesin bize saygılarını 
Açmadan solmasın gülü gençliğin 


Gençliğe temeldir eğit çocuğu 
Yuvanın meyvesi can tomurcuğu 
Tertemiz olursa gör yavrucuğu 
Beşiği beleği tülü gençliğin 


Neşesidir çocuk evin gülüdür 
Gam keder dağıtan petek dilidir 
Erginlik çağında biraz delidir 
Eser gürül gürül yeli gençliğin 


Büyüdükçe fikir görüş değişir 
Yiğit olur meydanlarda döğüşür 
Zamanı gelince sever sevişir 
Zevk ile yenilir balı gençliğin 


Uygarlık yolunda şeref şanı var 
Hür yaşamış soyu asil kanı var 
Canı pahasına savaşanı var 
Vatanıdır özge malı gençliğin 


Tarihler boyunca bu böyle sürdü 
Yirmisinde Fatih örnekler verdi 
Estergon Pilevne selâma durdu . 
Çeliktir bükülmez kolu gençliğim 


Muhtaçtır gençliğe bu güzel vatan 
Gençliğe emanet eyledi Atan 
Gâziyi şehidi övdü Yaratan 
Renk oldu bayrağa alı gençliğin 
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Geleceğin güvencesi medarı 
Yurdun müdafisi tek iftiharı 

Dün değil bu gün de gönüller yâri 
Sapsağlamdır kökü dalı gençliğin 


Türk gençliği şecaatla maruftur 
İleri görüşlü olgun ariftir 
Çünkü yetiştiren yüce mariftir 
Takdire şayandır hâli gençliğin 


Gençlik ne istiyor bilelim gardaş 
Akan yaşlarını silelim gardaş 
Şimdi dertlerine gelelim gardaş 
Saymakla biter mi dolu gençliğin 


Okul yaptıralım dersler verelim 
Öğretmen bulalım kurslar verelim 
Yurt temin edelim burslar verelim 
Batmasın deryada salı gençliğim 


Sanatına sporuna eğilin 

Sağlam kafa sağlam vücutta bilin 
İhmal etmeyelim onları gelin 
Koparır ne tutsa eli gençliğin 


İş yeri açalım işsiz kalmasın 
Kaderine terk edilmiş olmasın 


Dikkat edin yanlış öğüt almasın 
Bundan doğar sağı solu gençliğin 


Uyalım ecdada kuralım dirlik 
Çocuk genç ihtiyar olalım birlik 
En büyük cahalet manevi körlük 
Faydası olur mu ölü gençliğin 


Girdik ümitlerle Gençlik Yılı'na 
Çareler buluna tedbir alına 

Kul Gâzi'm kurbandır gençlik yoluna 
Oldu sözü sazı teli gençliğin 


30 
ÖĞRETMENLERİM 


Aydınlığa yeniliğe güzele 
Gerçeklere giden iz öğretmenim 
Benzetme sözümü sakın gazele 
Gider ihtiyacın tez öğretmenim 


Geçimin çilesi çağlar nehrinde 
Koyma öğretmeni böyle kahrinde 
Âlim meclisinde ilim şehrinde 
Saygı öğretmenin söz öğretmenim 


Sakatın körlerin yolu öğretmen 
Sağırın dilsizin dili öğretmen 
İnsanlığın tutar dalı öğretmen 
Bilin kıymetini siz öğretmenim 


Sevgi şefkat onun büyük zatında 
Birlik beraberlik kâinatında 
Kulun nazarında Hakk'ın katında 
Dosdoğru tertemiz öz öğretmenin 


Alınır ilimden her türlü hazlar 
Okutulmalıdır mutlaka kızlar 
Gelmez öğretmensiz baharlar yazlar 
Doğan güneş gelen yaz öğretmenin 


Bilinmez öğretmen şiir yazıyla 
Ozanların türküsüyle sazıyla 

Kul Gâzi'm görürsek gönül gözüyle 
Anlarız değerin biz öğretmenin 
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31 
MEKTUP 


Sevdiceğim bana mektup yazmışsın 
Aşk ile konuşan dile benziyor 

Söz yerine çiçekleri dizmişsin 
Hasretle beklenen yola benziyor 


ikirle düşünce ne kadar ince 

kudukça kalbim boğdu sevince 
Bilsen nasıl oldum rasmin görünce 
Al yanaklar gonca güle benziyor 


Gönül coşar daim vakt-i seherde 
Işıl ışıl ormanlarda baharda 
Zarif cümlelere rasladım burda 
Haddeden çekilmiş tele benziyor 


Nazik eller kalem tutarmış meğer 
Israrla söylerim biçilmez değer 
Meyl-i muhabbetin sorarsan eğer 
Abdulgâzi gibi kula benziyor 


32 
EMANET 


Çok sevdiğim canım Milli Eğitim 
Orda sevdiceğim kime emanet 
Dediler istedi ettik dağıtım 
Damarında asil kana emanet 


Akıyor gözümden hasretin nehri 
İçmişim aşkından Şahmaran zehri 
Sarı Çiçek şimdi sende Suşehri 
Evvel Allah sonra sana emanet 


Kul Gâzi'yim çare gelmez elimden 

Ancak Yaradan'ım bilir hâlimden 
Efendim haberdar olsun gülümden 
Eylemişim candan ona emanet 
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33 
MİLLİ EGEMENLİK DESTANI 


Egemenlik kolay kazanılmadı 
Genç ihtiyar bir bükülmez kol oldu 
Hür irade hür yaşama uğrunda 
Türk milleti dağ dinlemez sel oldu 


İçte dışta düşman kaldırdı başı 
Sandılar ki bitti Türkler'in işi 
Yükseldi Samsun'dan vatan güneşi 
Amasya'dan yurt sathına tel oldu 


Ordu millet bütün elele verdi 
Erzurum Sivas'ta karara vardı 
Yirmiüç Nisan'da meclisi kurdu 
Tarihimde unutulmaz yıl oldu 


Yirmi Ocak Bindokuzyüz Yirmibir 
Anayasamıza konuldu emir 
Başladı böylece yeni bir devir 
Milli Egemenlik halka mal oldu 


Şahlanan ordumuz kılıcın çekti 
Su gibi çağladı sel gibi aktı 
Düşmanı amansız kavurdu yaktı 
Kulaklara küpe galmagal oldu 


Büyük engelleri Lozan'da aştık 
İnkılâplar yaptık hepten değiştik 
Türk olarak arzumuza kavuştuk 
Hainlerin emelleri yel oldu 


Cumhuriyetimiz kuruldu kanla 
Millet vatanına sarıldı canla 
Yaşarız üstünde şerefle şanla 
Bozkırlarım çayır çimen gül oldu 


Bu milleti hiçbir kuvvet yıkamaz 
Birliğine yan göz ile bakamaz 

Der Kul Gâzi'm kimse üste çıkamaz 
Türk zaferi kâinata dil oldu 
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34 
KOYDU 


On iki yaşımda düştü peşime 
Aşk içime bir sönmeyen od koydu 
Ömür boyu hep karıştı işime 
Çok çile çektirdi çok feryat koydu 


Muhabbet elinden arttı kederim 
Kimsenin yanında kalmadı yerim 
Mimledi isimim nere giderim 
Dört yanıma setler çekti hat koydu 


Bu sevda dağlara uğrasa eğer 
Dağlar cevher olur bulurdu değer 
Öyle bir derttir ki dayanmaz ciğer 
Sevdiğime hasret koydu yâd koydu 


Bunca ettikleri yetmezmiş gibi 
Kış etti baharın estirdi tipi 

Satmak için taktı boynuma ipi 
Pazarlarda köle diye ad koydu 


Der Kul Gâzi'm gönül testim dolmadı 
Ele alınacak hâlim kalmadı 

Birkez isyan edem dedim olmadı 
Kırdı kolum kanadımı çot koydu 
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